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Nieuwsbrief 2023-13 

                                                  16-6-2023 
 E-mail: samengaan.dierenspankeren@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ik kijk naar het water - en of het stil is 
en zwart, of rimpelt en glinstert, het doet maar 
ik denk: zo is het, dit is hoe het moet. 
 
Er drijven eenden tegen het riet, die eenden 
daar, in dat riet, er staan wat wilgen en elzen 
die daar, in de bocht van de rivier 
alles heeft zijn eigen moment, zijn eigen plek. 
 
Er waren oneindig veel mogelijkheden om 
een landschap met een rivier te zijn 
er is gekozen voor deze ene en het is goed. 
 
Rutger Kopland 
 

Vieringen komende twee weken 

Zondag 18 juni 
10.00 uur – Ontmoetingskerk 
Voorganger Ds. W.M. van Loon uit Doetinchem 
10.00 uur – Boskapel Laag-Soeren 
Voorganger Ds. D.A. Bos uit Doetinchem  
In de Petruskerk in Spankeren is geen dienst 
19.30 uur- Ontmoetingskerk. Taizédienst 
 
Vrijdag 23 juni  
15.00 uur – Boskapel te Laag-Soeren 
Vrijdagmiddag gebed 
 
Zondag 25 juni 
10.00 uur – Ontmoetingskerk 
Muziekdienst o.l.v. Jantine Groenewold 
In de Petruskerk te Spankeren en de Boskapel 
in Laag-Soeren zijn dan geen diensten.  
 

Kerkdiensten online te volgen 
De beelden van de kerkdiensten vanuit de 
Ontmoetingskerk in Dieren kunnen live worden 
gevolgd op internet via de website: 
www.kerkdienstgemist.nl. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-
Protestantse-gemeente-te-Dieren 
 
De diensten in de Petruskerk in Spankeren zijn  
te volgen via: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-
Dorpskerk-Spankeren 

 
Bloemen 
Zondag 11 juni zijn de 
bloemen bezorgd bij de 
fam. Hekman en mevr. 
W. Nieuwland-
Vlaswinkel.  
Afgelopen woensdag 
heeft jongerenpastor 
Jantine Groenewold 
een roos bezorgd bij de 
examenkandidaten 
Anne Roos Eikelenboom, Hannes Heins en Robin 
Spaander. A.s. zondag gaan de bloemen naar 
dhr. en mevr. Senneker-Faber en mevr. J.G. 
Hamhuis-IJtsma. 
 

Bericht van overlijden 
Zondag 11 juni zijn de namen afgekondigd van  
gemeenteleden die in de afgelopen weken zijn 
overleden: 
Pieter Galenus Teekens is overleden op 1 juni 
2023 in de leeftijd van 84 jaar. Piet woonde sinds 
het overlijden van zijn vrouw Cisje in 2012 alleen 
aan de Adm. Helfrichlaan. Hij laat kinderen en 
kleinkinderen na.  
Het afscheid heeft plaatsgevonden in het 
Crematorium te Dieren. 
 
Op 3 juni overleed Riet van Kooi-Groenewoud 
op de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde jarenlang 
aan de Beverodelaan, maar werd de laatste 
jaren van haar leven verzorgd in Beverode, waar 
zij uiteindelijk ook is overleden. Tijdens de 
herdenkingsplechtigheid in de Ontmoetingskerk 
hebben wij haar leven herdacht, waarna wij haar 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
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te rusten hebben gelegd in het graf bij haar man 
op begraafplaats Heiderust te Rheden.  
Op 5 juni is overleden Hermanus Hendrik 
(Herman) Timmer in de leeftijd van 85 jaar.  
Hij woonde met zijn vrouw Els aan de 
Sprengenhof nr. 5 te Laag-Soeren. Geheel 
volgens zijn wens heeft het afscheid in besloten 
familiekring plaatsgevonden. 
 
Op 7 juni 2023 is Pieter Christiaan Pronk 
overleden in de leeftijd van 89 jaar. In Dieren 
woonde Piet aan de Taxuslaan. Anderhalf jaar 
geleden is hij verhuisd naar een verpleeghuis in 
de buurt van zijn kinderen. Het afscheid heeft 
plaatsgevonden in de Ontmoetingskerk, waarna 
Piet is bijgezet in het graf van zijn vrouw Sjoukje 
op de Algemene Begraafplaats aan de 
Imboslaan. 
 
Alle families wensen we kracht en troost toe in 
hun gemis. 
 

Er zit muziek in je geloof!! 
Wegens een gebrek aan aanmeldingen van 
jongeren is de Theaterdienst van 25 juni komen 
te vervallen. In plaats daarvan zullen we elkaar 
nu ontmoeten rondom muziek in de kerk. En dat 
gaat alle kanten op!! 
Uiteraard luisteren we naar verschillende 
soorten muziek op verschillende instrumenten. 
Maar er kan ook uit volle borst meegezongen 
worden. 
Een dienst voor jong en oud om van te genieten.  
We hopen je te zien op 25 juni!! 
 
Bram, Diede, Evelien, Annemarie, Angelique, 
Anneke en Jantine 
 

Verdachte e-mails 
De afgelopen week zijn er op verschillende e-
mail adressen verdachte mails van Ds. Ronald 
Heins binnengekomen. Ik vraag daarin om voor 
bepaalde mensen cadeaubonnen aan te 
schaffen. Mocht u zo'n mail ontvangen en 
denken: "Dat komt van Ds. Heins. Dat zal vast 
wel betrouwbaar zijn." - wat ik mij kan 
voorstellen - maar trap er alstublieft niet in.  
Dit zijn oplichters. Ze hebben ook mijn e-
mailadres veranderd in: 
rwheins.kpnplanet.nl@outlook.com. 

Een hartelijke groet van (de enige echte    )  
Ds. Ronald Heins 

Fotoboek Pinksterfusiedienst  

Het fotoboek van de feestelijke Pinksterdienst 
met als titel ‘vlammen zijn er vele’  is inmiddels 
klaar. Volgens degenen die het proefexemplaar 
hebben gezien, is het een fraai boekwerkje 
geworden. Het is een vierkant boek, gedrukt op 
135-grams papier (uitstekend voor foto’s). 

 
 
Het bevat foto’s van de ondertekening van de 
intentieverklaring op 1 april 2022 (op de brug bij 
Spankeren) foto’s van de ondertekening van de 
acte van samengaan op de zaterdag voorafgaand 
aan Pinksteren, het bloemschikwerk op diezelfde 
dag en tenslotte een ruime serie foto’s (door 
Gert Jan Bollen en Cor te Hennepe) van de 
festiviteiten op Pinksteren. De foto’s worden 
afgewisseld met de verschillende teksten 
(welkomstwoorden van de ouderlingen, 
gebeden, preek, de toespraak van wethouder 
Gea Hofstede, ‘het’ stuk van de pastores).  
Het geheel telt in totaal 170 pagina’s. De kosten 
voor dit boek bedragen € 28,50. Er is al een 
aantal bestellingen binnengekomen, maar wie 
nog belangstelling heeft voor een exemplaar, 
kan voor 24 juni een mailtje sturen aan 
ondergetekende: f.ort@upcmail.nl. Ik hoop de 
zaak in elk geval geregeld te hebben voor het 
begin van de zomervakantie. 
 
Ds. Frans Ort 
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Mosty (Bruggen) 
je draagt elkaars lasten 
Tijdens het weekeind van Hemelvaart ontvingen 
we bezoekers uit onze partnergemeente in 
Wroclaw. Jeugdpastor Pawel Mikolajczyk deelde 
onderstaande folder met ons met de vraag of wij 
hier iets in willen betekenen. 
 
Als de MOSTY-groep - een interparochiaal 
initiatief van de evangelicalen van het bisdom 
Wrocław - willen we een ondersteuningssysteem 
voor pleeggezinnen in Oekraïne opzetten, 
gezinnen in nood verbinden met parochies of 
particulieren die voor dergelijke gezinnen willen 
zorgen. 
 
Oekraïne strijdt al een jaar voor vrijheid, voor het 
recht om te leven in een beschaafde wereld, in 
een veilig Europa. Als christenen en Europeanen 
willen we helpen, niet alleen door tijdelijke 
humanitaire hulp te bieden, maar ook door aan 
duurzame oplossingen te werken en 
langetermijnprocessen op gang te brengen. 
 
Kort voor het uitbreken van de oorlog werd in 
Oekraïne begonnen met de invoering van het 
pleegzorgsysteem - een vorm van opvang voor 
weeskinderen, die nu standaard is in de westerse 
wereld, inclusief Polen. Achter onze oostgrens 
domineren nog steeds post-Sovjet-
nachtmerrieachtige weeshuizen, met enkele 
honderden kinderen, samen gehuisvest, van 
peuters tot achttienjarigen. Je hoeft niemand te 
overtuigen hoe schadelijk dat is voor de 
ontwikkeling van kinderen. Oekraïners willen 
graag westerse oplossingen implementeren, 
hoewel bekend is dat dit een proces van lange 
adem is. Het idee werd gepropageerd, de eerste 
trainingen voor pleeggezinnen werden gegeven, 
en toen brak de oorlog uit... Pleeggezinnen 
werden aan hun lot overgelaten, het meeste geld 
gaat naar de oorlog, instellingen voor sociale 
zekerheid zijn dramatisch onder-gefinancierd, en 
dagelijks komen er meer wezen bij. 
 
Concreet: 
• We werken met een geverifieerde lijst van 

gezinnen, die we ontvangen van Oekraïense 
centra voor maatschappelijk welzijn. 

• Echte hulp voor specifieke mensen. 

• Eén entiteit (parochie, particulier) - één 
familie. Inzet voor bepaalde tijd, met 
mogelijkheid tot verlenging. 

• Een gedetailleerde beschrijving van de 
behoeften, leefomstandigheden, de 
mogelijkheid om online contact te leggen, 
banden aan te gaan. 

• Hulp van Oekraïense vertalers bij het leggen 
van contacten. 

• Psychologische ondersteuning. 
We geven om oprechte hulp die verder gaat dan 
de anonieme klik op een overboekingsopdracht. 
We zijn ervan overtuigd dat je, om een ander te 
bereiken, een persoonlijke inspanning moet 
leveren en daarom willen we bruggen bouwen 
die dit contact mogelijk maken. 
 
Graag willen we inventariseren of er 
belangstelling is om deel te nemen in dit project. 
Het doel is dan om met één of meerdere 
pleeggezinnen in Oekraïne contact te 
onderhouden en deze te ondersteunen. Wie 
mee wil doen kan contact opnemen met Brian 
Colen: brian.colen@xs4all.nl of 06-28830760. 
 

Jubileumconcert Dierens Jongerenkoor 
Het 55 jaar jonge Jongerenkoor van de 
Emmaüskerk geeft een spetterend 
concert op zaterdag 17 juni in de Emmaüskerk. 
Kom genieten van een avond vol leuke 
muziek, waarin ze u meenemen langs de 
gebeurtenissen tussen het 50-jarig jubileum en 
nu. De bar is na de show voor jullie open voor 
een gezellige borrel!  
Inloop vanaf 19.30 uur, het concert start om  
20.00 uur. De kaartjes kosten €15,- per stuk,  
dit is inclusief een consumptie aan de bar, na 
afloop van het concert. 
Kaartjes zijn via de e-mail te koop. U kunt mailen  
naar jongerenkoordieren@gmail.com. 
Graag tot 17 juni! U komt toch zeker ook?! 
 

€ollectebonnen van de Protestantse 
Gemeente Zuidoost-Veluwezoom 
Deze kunt u bestellen door overmaking naar 
NL72 RABO 0313 603057 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Dieren (voorlopig). Wilt u dan 
duidelijk vermelden wat u wilt ontvangen: 
 
Hoeveel vellen van € 10,- (20x € 0,50)? 
Hoeveel van € 20,- (20x € 1,00)? 
Hoeveel van € 40,- (20x € 2,00) ? 
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Bonnen van €  1,50 zijn niet meer verkrijgbaar. 
Alle eerder uitgegeven bonnen blijven geldig. 
 
Vermeld ook duidelijk uw naam en adres. 
 
De bonnen kunnen na twee weken opgehaald 
worden op vrijdagmorgen bij het Kerkelijk 
Bureau (Domeinlaan 2 in Dieren) of op 
zondagmorgen na afloop van de kerkdienst bij 
de koster. In beide gevallen in de 
Ontmoetingskerk. 
 

 
 
Via deze weg wil ik de eindexamenkandidaten 
nogmaals feliciteren met het behalen van hun 
diploma! 
De jongeren waarvan bekend was dat ze 
eindexamen hebben gedaan, hebben een 
attentie gehad. 
Felicitaties voor Anneroos Eikelenboom, Hannes 
Heins, Leander Schülski en Robin Spaander!! 
 

Kliederkerk 

 
 
Afgelopen zondag was er ondanks het warme 
weer een gezellig drukke Kliederkerk. We 
ontdekten onder andere de betekenis van onze 
naam, maakten onszelf mooi en bakten zoete 
broodjes. Ook was er een mysterieuze proef en 
werden er kinderen in een escaperoom 
opgesloten. We vierden de bruiloft van Ruth en 
Boaz met een échte bruidstaart, liefdesverkla-
ring én geloften. Met het heerlijke weer sloten 
we af met broodjes hamburger van de barbecue 
en wafels. Het was weer een waar feestje! 
Met vriendelijke groeten, 

Jantine Groenewold - Mooibroek 
Jeugdpastor Pg Dieren 
m. 06 1664 2291 
@. jantinegroenewold@pkndieren.nl 
 

 
 

Herdenkingsdienst slavernijverleden 
1873-2023 op 25 juni a.s. 
150 jaar geleden kwam in het Koninkrijk der 
Nederlanden een daadwerkelijk einde aan de 
slavernij. Comité 30 juni-1 juli, de Evangelische 
Broedergemeente en de gezamenlijke kerken 
van Arnhem organiseren daarom een 
herdenkingsdienst, in de hoop daarmee een 
bijdrage te leveren aan een heilzamer 
verwerking van dit verleden.  
De dienst wordt gehouden in de Waalse kerk, 
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ te Arnhem, aanvang 
12.00 uur. Voorgangers: Ella Dankoor-Piqué 
(EBG), ds. Aly Meyer (Doopsgezinde gemeente 
Arnhem), pastoraal werker Anita Coenraads (RK 
Eusebiusparochie) toespraak door burgemeester 
Ahmed Marcouch.  
U bent van harte welkom, na afloop is er 
gelegenheid om bij een hapje en een drankje 
elkaar te ontmoeten. 
Meer informatie: www.ketikotiarnhem.nl  en 
www.rvkarnhem.nl 
 

 
Uitgave nieuwe ‘Ik buurt mee’ cheques 
In het najaar van 2022 hebben we op het laatste 
moment van de toen geldende periode nog 
cheques kunnen verzilveren voor de aanleg van 
een stiltetuin bij de Ontmoetingskerk. 

mailto:jantinegroenewold@pkndieren.nl
http://www.rvkarnhem.nl/
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Met de toen gedoneerde cheques kunnen we 
nog niet starten met de aanleg.  
ER IS EEN NIEUWE KANS! Vanaf eind juni komt 
de cheque weer bij iedereen in de bus en kan er 
weer gedoneerd worden. Wij vragen iedereen 
vriendelijk ons doel te willen steunen: het 
bekostigen van de aanleg van de Stiltetuin.  
Is het lastig om zelf de cheque te verzilveren dan 
kan deze worden ingeleverd bij de leden van de 
werkgroep na afloop van de kerkdiensten. Wilt u 
meer informatie dan kunt u bellen met Christine 
Schellevis, tel. 0313 421510. 
Wanneer voldoende is gestort kan in het najaar 
worden gestart met de aanleg van de Stiltetuin. 
Wij houden u op de hoogte via nieuwsbrief, 
kerkblad of website. 
 

Kerkmarkt 

 
 
Dit jaar wordt de kerkmarkt, georganiseerd door 
Kerk in Actie, gehouden op de vrijdagen vanaf 14 
juli t/m vrijdag 15 september van 10.00 – 11.30 
uur in/om de Ontmoetingskerk in Dieren. 
In de voorgaande Nieuwsbrief is er al het één en 
ander geschreven over de komende markten. 
We kijken nu al uit naar het aanbod dat we 
hopen dat wordt aangeleverd.  
Graag aanmelden voor groente, fruit, jam etc. bij 
Ad Verveld, tel. 0313-426872 of via e-mail: 
verveld7@kpnplanet.nl zodat we een klein 
beetje zicht hebben op het aanbod van artikelen. 
Aanleveren van de aangeboden artikelen op de 
marktdagen vanaf 9.30 uur bij de 
Ontmoetingskerk. 
 

Wil je helpen bij de verkoop, koffieschenken, 
opzetten/afruimen of bakken voor bij de 
koffie/thee, meld je ook dan aan bij Ad Verveld. 
De Kerkmarkt Cadeaubon à € 7,50, waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan de Kerkmarkt, is 
nu al verkrijgbaar om te besteden tijdens de 
kerkmarkten van Kerk in Actie; leuk om iemand 
een keer zo maar mee te verwennen of als 
verjaardagscadeautje. 
 
Nu al bij Christine Schellevis te kopen via e-mail: 
kerkinactie@pkndieren.nl of tel. 421510. 
Ook op de markt zijn ze wekelijks verkrijgbaar. 
 

Spaaractie Cartridges/Toners t.b.v. 
Kerk in Actie 
Zoals te lezen was in het kerkblad sparen wij, op 
initiatief van Paul Boer, lege (géén lekke), 
cartridges/toners. Deze kunnen worden 
gedeponeerd in een grote doos, te vinden in de 
hal van de Ontmoetingskerk. De opbrengst komt 
ten goede van ons project. 
 
Namens de werkgroep Kerk in Actie een 
hartelijke groet voor iedereen. 
Ria van Voorst, publiciteit KiA – Tel. 0313-413010 
E-mail: v.voorst1@kpnplanet.nl 
  
Ik ben alleen. 
Er is niemand 
bij wie ik mijn hart kan uitstorten. 
Dus doe ik dat bij mezelf, 
en bij God 
tot wie ik roep. 
Het is goed 
je hart uit te storten 
in de eenzaamheid,  
en het leed 
niet in jezelf op te vreten. 
 
Dietrich Bonhoeffer 

 
Kopij voor de volgende uitgave graag uiterlijk 28-6-2023 opsturen naar samengaan.dierenspankeren@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van de nieuwsbrieven, meldt u dan af via samengaan.dierenspankeren@gmail.com 
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